
Sonnet 98 

Opgewekt, voor de buitenwacht

en elke dag wel bezig,

toch na menig doorwaakte nacht

in het hoofd afwezig.

Ik weet: het is een lang proces

waar je tijd voor nodig hebt.

Ik weet: verlies veroorzaakt stress,

het duurt lang voordat ’t is weggeëbd.

Ik weet wie er komt uit medelijden,

om te zien hoe het met me is.

Ik weet: er zijn er die me mijden,

geen confrontatie aangaan met gemis.

Ik weet van de rouwrand van ’t verhaal.

Ik weet, ik weet het allemaal.

Fred Hopman
Dichters-Collectief Velsen



Daar waar de lampjes branden 

Daar waar de lampjes branden tijdens Allerzielen 

Wij onze geliefde herdenken nabij hun rustplaats 

Wandelend langs de zwak verlichte grafprofielen 

Kijkend naar de graven verzorgd als een ereplaats

Ereplaats van onze geliefde liggend in eeuwige rust 

Waar wij rust zullen ervaren door hen te herdenken 

In gedachten bij de rustplaats maar in vrede berust 

Op de dag dat wij tijd aan onze geliefden schenken

Met Allerzielen waar herdenkingslampjes branden 

Die de avond oplichten tijdens een late wandeling 

Langs de rustplaatsen, daar vouwen wij de handen

De handen gevouwen herdenken wij onze geliefden 

Op hun onbekende reizen waar zij heen zijn gegaan 

Vol genegenheid groeten wij hen in alle levensliefde

Cees de Baare
Dichters-Collectief Velsen



Als ze helend zijn geschreven

Zijn woorden soms een medicijn

Zoekend naar een evenwichtige balans

Om in vrede door te kunnen leven

Het verdriet is alle dagen

Maar de toekomst altijd buigzaam

Want het riet richt zich altijd weer omhoog

Om herinnering nooit te laten vervagen

Leo Schaap
Dichters-Collectief Velsen



de bloesem die viel 
met een lichte knik, buiging 
het leven voorbij 

Jim van der Eng
Dichters-Collectief Velsen


